
 
 
      
Datum: 20 december 2023 
 
Naam kind:…………………………………………………………………………………..  
 
Deze middag ging het verhaal over: Een goed bericht voor de herders. 
In de velden rondom Bethlehem zijn herders wakker. Zij houden de wacht over hun kudde. Het is donker 
buiten, het is nacht.  
In deze nacht is een heel groot wonder gebeurd. God is mens geworden. Gods Zoon, Jezus, de Koning, 
komt vanuit de hemel naar de aarde. Hij is geboren bij Maria. In een stal. Maar nog niemand weet het! 
Daarom komt in de donkere nacht een engel uit de hemel naar de aarde. Hij vertelt aan de herders over 
het grote wonder. De herders schrikken. Maar dat hoeft niet, zegt de engel. Ik heb juist een heel goede 
boodschap voor jullie. In Bethlehem is de Verlosser geboren. Als je gaat kijken, zul je Hem vinden. In 
doeken gewikkeld, en Hij ligt in een voerbak.  
Als de engel uitgesproken is, komen er een heleboel engelen bij. Zij zingen een prachtig lied: Eer aan God, 
vrede op aarde, in mensen een welbehagen. 
Dan gaan de engelen weer weg. En de herders? Zij gaan naar de stal. Als ze daar komen, zien ze Jozef, 
Maria, en het Kindje, liggend in de kribbe. Ze knielen en eren Hem.  
Dan gaan ze naar de mensen in de stad Bethlehem. Ze vertellen over het grote wonder, aan allen die het 
willen horen. En die blijde boodschap wordt ook vandaag nog gebracht. Jezus is geboren. Nu kan het weer 
goed worden tussen God en de mensen. Nu is Hij er, Jezus, de Zaligmaker, de Verlosser. 
 
De leertekst: Ere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. Lukas 2 vers 14. 

 
 
Opdracht: 
Zoek de 12 
verschillen. 
 
Als je deze 
opdracht 
maakt en 
de volgende 
keer (17 
januari 
2024) 
inlevert op 
de club, dan 
krijg je een 
extra 
spaarpunt!  
 
 
 


